
Doesburg, 21 december 2015 
 

 

Geachte mevrouw van der Meijs, beste Loes, 

 

 

Boven deze brief staat een dubbele aanhef omdat wij als SP Doesburg enerzijds niet onbeleefd 

willen zijn, maar anderzijds zijn wij wars van protocol. Allereerst feliciteren wij u nogmaals met 

uw aanstelling als onze burgemeester van onze mooie Hanzestad dat 18 december even 
'Loesburg' mocht heten. Wij houden niet van het strakke, het officiële, ik zei het hierboven al. 

Wij hopen op een open en goede samenwerking met u om samen het ultieme kunnen bereiken 

voor Doesburg en al haar bewoners.  

 

Tijdens uw installatie vroeg u van de raadsleden een cadeautje. Een origineel cadeau, zo 

vinden wij, want als wij het goed doen kunt u uw stad van heel veel invalshoeken leren 

kennen. U vroeg naar onze drijfveren, wat tikt ons, zouden wij het omschrijven, wat vinden wij 

belangrijk voor Doesburg. Wat zouden wij u van onze stad willen laten zien? 

 

Over onze drijfveren kunnen wij kort zijn, dat is wat iedere SP'er in de lande tikt. 

Medemenselijkheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Wat zouden wij u graag van 

Doesburg willen laten zien? Precies die plaatsen waar voor ons gevoel die drie SP waarden in 

het gedrang komen. Bijvoorbeeld bij de gezinnen die in armoede leven en afhankelijk zijn van 

de Voedselbank. Honderden kinderen in Doesburg groeien op in armoede en wij vinden dit 

onacceptabel. 

 

Misschien zal het moeilijk zijn om zo bij deze gezinnen aan te kloppen, laten we daar politiek 
de schouders onder zetten en het armoedebeleid van Doesburg efficiënter en doeltreffender 

maken. Datzelfde geldt voor chronisch zieken en gehandicapten die een vergeten groep wordt 
en waarvan vooral degenen met een laag inkomen en hoge zorgkosten in ernstige financiële 

problemen dreigen te komen. 

 

Een groep mensen waar wij ons als SP ook ernstig zorgen over maken en waar wij u wel direct 

mee naar toe kunnen nemen zijn de ouderen in deze stad. Doesburg kent vier complexen waar 

ouderen wonen en waar allemaal zorg door Attent werd verzorgd. Op de Hessengracht en het 
St. Elisabeth, waar nu een grote verbouwing gaande is, bestaat die zorg nog.  

Maar door de verbouwing op St Elisabeth moesten veel mensen met een lage zorgindicatie 

daar weg. Sommigen zijn naar andere gemeenten gegaan, sommigen naar het aanpandige 

Maartenshof. Daar viel twee jaar geleden de klap dat Attent zich terug trok en daar was een 

groot stuk veiligheid en gezelligheid voor de bewoners van Maartenshof mee verdwenen. Ze 

zijn niet meer welkom op St. Elisabeth voor de koffie of een spelletje en de nodige zorg. 
 

Het laatste complex voor ouderen in Doesburg is IJsselzicht. U raadt het waarschijnlijk al, ook 

daar ging wat mis. Attent trok zich daar medio 2015 ook terug wat tevens betekende dat de 
restaurantvoorziening verdween. Ook nam Attent zonder één woord naar de bewoners meubels 

mee die in de openbare ruimten stonden. Daarmee verdween ook de mogelijkheid voor de 

bewoners om even gezellig bij elkaar te zitten, een kaartje te leggen en een babbeltje te 

maken. Gelukkig zag ook wethouder Peter Bollen direct in dat in ieder geval de 

restaurantvoorziening behouden moest worden. Dat is gelukt en de bedoeling is zelfs om dit 

verder uit te breiden voor buurtbewoners. 

 

Het feit blijft echter dat er zowel op Maartenshof als IJsselzicht veel mensen wonen die meer 

zorg en aandacht nodig hebben dan vijf minuten om de steunkousen aan te trekken en een 

uurtje schoonmaken. SP Doesburg maakt zich ernstig zorgen over hun gezondheid en gevoel 

van veiligheid. Daarom zouden wij het heel erg waarderen als u bereid zou zijn mee te gaan 

naar Maartenshof en IJsselzicht en ook in gesprek te gaan met de bewoners. De mensen zitten 

namelijk in een spagaat. Het college zegt niets te kunnen doen en wijst naar Woonservice 

IJsselland. Deze zeggen Attent af te wachten en willen zelfs niet met de bewoners in gesprek. 

 



Al deze mensen die wij u noemen, mensen die in armoede leven, chronisch zieken en 

gehandicapten, onze ouderen, ze verdienen allen onze aandacht en respect. Natuurlijk weten 

wij dat u als liberaal ervan overtuigd bent dat mensen zoveel mogelijk hun eigen zaken dienen 

te regelen. Maar wij denken dat u ook de realiteit ziet dat er ook mensen zijn die dat, om wat 

voor reden dan ook, niet meer kunnen. Ons cadeau aan u is dan ook om samen de problemen 

voor deze mensen op te gaan lossen en daar een begin mee te maken door bij Maartenshof en 

Elisabeth een bezoek af te leggen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de SP fractie, 

 

 

 

Patrick Ott 

 

 

 

 

 


